
Paaswakeviering 
 

Stille Zaterdag      
 

19 april 2025 
 

In deze dienst leggen  
Maria van der Hamsvoord en Sara Lain  

belijdenis af van hun geloof. 
 

 
 
 
voorganger: ds. Erica Scheenstra  
 

ouderlingen: Mart van de Veeweij en Henk Goossen 
 

diaken: Klaas Faber 
 

organist: Anneke Mols 
 

lector: Jacoline Goossen 
 

koster: Jozef de Queljoe 

Liturgische bloemschikking -  
Het doek verbergt dat wat komt. 
 
 
 
Het licht is gedempt 
 
Stilte 
 
Vanuit de stilte zingen we Lied 598, een Taizélied  (3x) 
 

  Als alles duister is, 
  ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, 
  vuur dat nooit meer dooft.   
  Als alles duister is, 
  ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, 
  vuur dat nooit meer dooft.   
 
Bemoediging en Drempelgebed - door de ouderling: 
 

  Onze hulp is God 
 

  allen: Schepper van hemel en aarde 
 

  die gezegd heeft: “Er zij licht” 
 

  allen: en het licht werd geboren 
 

  voor wie alle mensen leven, 
 

  allen: niemand gaat in de dood verloren. 
 

       Wij zien reikhalzend uit naar licht en leven 
 

  allen: wij waken en bidden: 
 

  kom ons bevrijden! Amen. 
 
Stilte 
  In deze Paaswake lezen we verhalen 
  over duisternis en licht 
  over verlangen en bevrijding 
  over leven, midden in de dood 
  over opstaan, opstanding, opstand –  
  verhalen die al eeuwen gelezen worden in deze nacht 
  verhalen van nu. 
 
Lezen - Genesis 1: 1-5a   Er zij licht! 
 
Zingen - Lied 600: 1, 2, 5 - Licht, ontloken aan het donker 
 

1. Licht, ontloken aan het donker, 
licht, gebroken uit de steen, 
licht, waarachtig levensteken, 
werp uw waarheid om ons heen. 
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2. Licht, geschapen, uitgesproken, 
licht, dat straalt van Gods gelaat, 
licht uit Licht, uit God geboren, 
groet ons als de dageraad! 
     



  5. Licht, straal hier in onze ogen, 
      licht, breek uit in duizendvoud, licht,  
      kom ons met stralen tooien, 
      ga ons voor van hand tot hand! 
 
Tijdens dit lied wordt de Paaskaars door voorganger en ambtsdragers 
opgehaald 
 
  HET LICHT 
 
Terwijl de Paaskaars wordt binnengebracht gaan wij staan  
 
Wij zeggen drie maal -  
 

  voorganger en ambtsdragers: Licht van Christus.  
 

 allen: Heer, wij danken U.      
 
 

Diaken plaatst de kaars op de standaard en zegt:   
 

  Het Licht van Christus 
 

  allen zeggen: Verdrijft de duisternis 
 
De wakekaarsjes worden aangestoken aan de Paaskaars.  
Wij geven het licht aan elkaar door en zeggen: 
 

Bij het doorgeven:   Het Licht van Christus 
 

Bij het ontvangen:   Verdrijft de duisternis 
 
Zingen - Lied 601: 1, 3 – Licht dat ons aanstoot in de morgen 
 

  Licht dat ons aanstoot in de morgen, 
  voortijdig licht waarin wij staan 
  koud, één voor één, en ongeborgen, 
  licht overdek mij, vuur mij aan. 
  Dat ik niet uitval, dat wij allen 
  zo zwaar en droevig als wij zijn 
  niet uit elkaars genade vallen 
  en doelloos en onvindbaar zijn. 
 

  Alles zal zwichten en verwaaien 
  wat op het licht niet is geijkt. 
  Taal zal alleen verwoesting zaaien 
  en van ons doen geen daad beklijft. 
  Veelstemmig licht, om aan te horen 
  zolang ons hart nog slagen geeft. 
  Liefste der mensen, eerstgeboren, 
  licht, laatste woord van Hem die leeft. 
 
We gaan weer zitten; de kaarsjes mogen gedoofd worden.  
 
Alle lichten gaan weer aan 3 

  HET GETUIGENIS VAN HET OUDE TESTAMENT 
 
Lezen - Genesis 7: 17-18, 8: 1-7, 20, 9:12-16 - Gered leven 
  
Zingen - Lied 356: 1, 2 – O God, die uit het water 
 
 1. O God die uit het water 
     In het begin 
     De aarde hebt geroepen 
     De grote toekomst in: 
     refrein:  
     Heer, ontferm u over ons 
     en over onze kinderen. 
 
Lezen - Exodus 14: 15-22 - Bevrijd leven 
 
Zingen - Lied 605: 1, 2 – De toekomst is al gaande 
 

 1. De toekomst is al gaande, 
     lokt ondanks tegenstand 
     ons weg uit het bestaande 
     naar eens te vinden land. 
 
Lezen - Jona 3 - Omkeren en leven 
 
Zingen - Lied 568a  (3x) - Daar waar liefde heerst 
 

  Daar waar liefde heerst en vrede, 
  daar waar liefde heerst, 
  daar is God met ons. 
 
 
  DOOPGEDACHTENIS 
 
 
Water wordt in de doopvont gegoten 
 
Gebed bij het water -  
 

  Eeuwige  
  wij willen u danken  
  omdat u ons leven gegeven hebt 

uit het water in het licht. 
Want uit de oervloed hebt u de aarde geroepen. 
U hebt Noach en de dieren gered  
uit het water van de grote vloed,  
toen een boze wereld onderging. 
U hebt Israël bevrijd  
 en geleid door de zee,  
die zich sloot over de onderdrukkers. 
U hebt Jona geborgen in de vis  
en opgewekt uit het doodswater  
om nieuw op weg te gaan. 

2. De toekomst is al gaande, 
    schept doorgang door de vloed, 
    dwars door het ongebaande 
    een pad dat voortgaan doet. 

2. O God die uit het water, 
    de grote vloed, 
    een ark vol leven hebt gered 
    en alles was weer goed: 
    refrein: 
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U hebt Jezus van Nazareth aangewezen  
 als uw geliefd kind 
toen hij werd ondergedompeld in de Jordaan. 
Door de Geest gedreven is hij op weg gegaan  
om alle gerechtigheid te volbrengen. 
Met hem zijn wij gedoopt  
en daarom hebben angst en dood  
 niet het laatste woord. 
Laat dit water een teken zijn  
dat U ons ook in deze tijd bezielt  
 door zijn Geest  
en met ons meetrekt  
 op onze levensweg naar beloofd land.           
 

allen: Amen. 
 

Allen gaan staan 
 
Gelovig belijden - Heer, U bent mijn leven  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1. Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. 
      Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. 
      Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga. 
      Zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. 
      Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij. 
      Heer', ik bid U, blijf-mij nabij. 
 
  2. Ik geloof in U, geboren uit een maagd. 
      eeuw'ge Zoon van God, die mens werd zoals wij. 
      U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons, 
      één met God de Vader en verenigt met Uw volk, 
      tot de dag gekomen is van Uw wederkomst, 
      dan brengt U ons thuis in Gods rijk. 
   
  3. Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw. 
      Heer', U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. 
      En niets in dit leven zal ons scheiden Heer. 
      Zo weet ik mij veilig, want Uw hand laat mij nooit los. 
      Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd. 
      En in Uw vergeving leef ik nu. 

5 

  4. Vader van het leven, ik geloof in U. 
      Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U. 
      Kom hier in ons midden, Geest van liefd'en kracht. 
      U die via duizend wegen ons hier samen bracht. 
      En op duizend wegen, zendt U ons weer uit 
      om het zaad te zijn van Gods rijk. 
 
Allen gaan zitten 
 
Presentatie en gebed 
 
Belijdenis - Sara en Maria spreken de volgende tekst uit: 
 

 Wij geloven in het leven,  
 uit de duisternis ontwaakt.  
 Wij geloven in de adem  
 die ons wakker heeft gemaakt. 
 Ja, wij durven te geloven  
 in het licht dat mensen raakt. 
 

 Wij geloven in de woorden, 
 ons door Jezus voorgedaan. 
 Wij geloven in zijn voorbeeld  
 dat nog mensen op doet staan. 
 Ja, wij durven te geloven  
 in het licht, ons voorgegaan. 

 
 
 
 

(tekst: Jacqueline Roelofs-van der Linden) 
Zegen  
 
Overhandiging kaars - door de ouderling 
 
Allen gaan staan 
 
Verwelkoming in de gemeente -  
 

   Gemeente, draag Maria en Sara, 
   die belijdenis van haar geloof heeft afgelegd  
   en ga met haar de weg van het Koninkrijk. 
   allen: Welkom in de kerk van Christus,  
              wereldwijd en in ons midden. 
 

   De vrede van de Heer zij altijd met u 
   allen: en met uw geest. 
 
Zegenlied - Lied 96 uit Op Vleugels - Ga maar gerust 
 

  Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan. 
  Ik ben je baken, ook in diepe nacht. 
  Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan. 
  Ik ben de hand die op je vriendschap wacht. 

     Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat. 
     Ik ben de wind waardoor je ademhaalt. 

 

Wij geloven in de liefde  
die verdeeldheid overwint. 
Wij geloven in de hemel  
die op aarde dan begint. 
Ja, wij durven te geloven  
in het licht dat ons verbindt. 
  

Wij geloven in een toekomst,  
die op vrede is gericht.  
Wij geloven in de zoektocht  
naar dat stralend vergezicht. 
Ja wij durven te geloven  
in het niet te doven licht. 

6 



  Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan. 
  Ik ben de zon waarvoor het donker knielt. 
  Ik ben de groet waarmee ook jij kunt opstaan. 
  Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel. 
  Ik ben het lied dat fluistert in de bomen. 
  Ik ben de dag die schemert in je droom. 
 
  Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan. 
  Ik ben de liefde die een mens je schenkt. 
  Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan. 
  Ik ben de verte die verlangend wenkt. 
  En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen, 
  ben ik de hand die al je tranen wist. 
 
Waterkruisje -  
  Wie wil mag nu naar voren komen om je doop en  
  doopbelijdenis te vernieuwen.    
  We geven elkaar een waterkruisje en zeggen:  
  ‘De Geest maakt je levend’ 
  We antwoorden met:  ‘Amen’  
 
Orgelspel tijdens het uitdelen van het waterkruisje -  
  Erbarm’ dich, o Herre Gott BWV 721 - J.S. Bach 
 
 
  HET GETUIGENIS VAN HET NIEUWE TESTAMENT 
 
 
Lezen - Romeinen 6: 3 en 4 - Nieuw leven 
 
Zingen - Lied 356: 7 - O God, die uit het water 
 

  7. O God die in het water 
      van onze doop 
      wie Jezus willen volgen 
      doet opstaan tot de hoop: 
      Heer, ontferm u over ons 
      en over onze kinderen. 
 
Lezen - Lukas 24: 1-10 - Leven in zijn Geest 
 
Zingen - Lied 118: 1 - Laat ieder ‘s Heren goedheid prijzen 
 

  Laat ieder 's Heren goedheid prijzen,  
  zijn liefde duurt in eeuwigheid.  
  Laat, Israël, uw lofzang rijzen:  
  zijn liefde duurt in eeuwigheid.  
  Dit zij het lied der priesterkoren:  
  zijn liefde duurt in eeuwigheid.  
  Gij, die den Heer vreest, laat het horen:  
  zijn liefde duurt in eeuwigheid.  
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Overdenking 
 
Orgelspel - Ach Gott, erhör mein Seufzen - J.L. Krebs 
 
Inzameling van de gaven -  1. Diaconie 
     2. St. Steunfonds voor het Protestantisme 
         in het Zuiden 
Gebed 
 
Gezongen Onze Vader - Lied 1006 uit het Liedboek 
 
Wegzending en zegen  
 

  allen: 
 
 
 
 
 
 
We ontsteken opnieuw onze eigen kaarsen aan het licht van de 
Paaskaars en geven het licht weer aan elkaar door, om het straks mee 
te nemen op weg naar buiten.  
 
Tijdens het doorgeven van het licht zingen we - U zij de glorie  
 

  U zij de glorie, opgestane Heer, 
  U zij de victorie, U zij alle eer! 
  Alle mens’lijk lijden heb Gij ondergaan 
  om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan: 
  U zij de glorie, opgestane Heer, 
  U zij de victorie, U zij alle eer! 
 

  Licht moge stralen in de duisternis, 
  nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 
  Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 
  wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 
  U zij de glorie, opgestane Heer, 
  U zij de victorie, U zij alle eer! 
 
Uiteraard bent u in de gelegenheid om Maria van der Hamsvoord en 
Sara Lain te feliciteren. 
 

 
Toelichting bij de tweede collecte -  
De stichting heeft ten doel: de bevordering van het kerkelijk leven in alle 
gemeenten van de Protestantse kerk in Nederland die zijn gelegen in de 
provincies Noord-Brabant en Limburg. De stichting tracht dit doel onder 
andere te bereiken door het vragen en verzamelen van steungelden bij 
kerkelijke gemeenten, instellingen en particulieren en door het op aanvraag 
beschikbaar stellen van gelden in de vorm van kredieten en subsidies aan 
kerkelijke gemeenten onder nader te stellen voorwaarden. 
De stichting beoogt niet het maken van winst.  
Meer informatie vindt u op www.stichting-spz.nl 


