
Kop 

Plaats hie r uw beric ht. He t be richt hee ft h et m eeste  eff ect als u h et nie t lan ger  ma akt d an tw ee o f dri e zinn en.  

 

Startzondag  
 

28 september 2025 
 

 
Thomasviering 

 

 
“Kijk, laat je verrassen door het werk van 

Gods Geest” 
 
 
 
 
 
 

 

voorganger: ds. Erica Scheenstra  
 

ouderlingen:  Henk Goossen en Wim Jonker 
 

diakenen: Peter van Tilburg en Joke Oost 
 

lector: Annelies Polderman 
 

orgel: Gert-Jan Smit 
 

gitaar: Ruud Stiemer 
 

zang: Dorien de Buck en Wim Klop 
 

koster: Jozef de Queljoe 
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   ONTVANGST 
  
 
Orgelspel - Allegro maestoso (uit: Concerto de flûte), J.C.H. Rinck 
 
Welkom - door de ouderling 
 
Allen gaan staan 
 

Aanvangslied - Lied 218 - Dank U voor deze nieuwe morgen  
 

Allen gaan zitten 
 
Gebed 
 
Lezing naar Handelingen 2: 1-13 
 

  Toen de dag gekomen was 
  waren allen onder één dak 
  Plotseling kwam van hoog uit de hemel 
  een hevig geluid als van de wind 
  die opsteekt en aankomt 
  met stoten en vlagen. 
  En heel hun huis werd vol van die stem. 
  Vuur verscheen in tongen 
  neerdalend op ieder hoofd. 
  Zij werden vol van adem en kracht 
  en spraken in vreemde talen. 
  En allen die waren samengestroomd in die stad 
  hoorden het en verstonden: 
  De taal van hun moeder 
  de naam van hun vader. 
  De roep van vandaag en van gisteren 
  en van eeuwig 
  de stem van hun hart 
  hun ziel en verstand 
  het levende woord 
  de kreet van geboorte en dood 
  het stormen van wolken 
  de zwijgende sterren 
  de val van de bergen 
  de beukende golven 
  het stormen van wolken 
  de zwijgende sterren 
  de val van de bergen 
  de beukende golven 
  de schreeuw van de mensen. 
 

Huub Oosterhuis uit Verzameld Liedboek 467 
 
Zingen - Lied 675 - Geest van hierboven 
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  OPEN RUIMTE 
 
 
 
à Er is een Speurtocht voor kinderen van de Kinderkerk, onder 

leiding van Willemijn en Stefanna én een Speurtocht voor de 
kinderen van ABC onder leiding van Antine en Adrie. 

 
 

à De jongeren van DEF en YOU gaan met Roland van Twist naar de 
zolder.  

 
 

à Bidden en klagen: in de Stiltekapel kun je een kaarsje opsteken 
en een voorbede in het voorbedenboek opschrijven. Hier staat ook 
een ‘klaagmuur’, waar je op een briefje je klacht, zorg of 
noodkreet kwijt kunt. 

 
 

à Oefenen van een lied: Ga naar het podium.  
 Daar zijn Gert-Jan op de vleugel, Ruud op gitaar en de zangers 
 Wim en Dorien.  
 We oefenen samen het lied  Kom Schepper, Geest, 
 het slotlied op bladzijde 5/6/7/8 
 
 

à Je kunt ook een Wandeling maken door de stad met de 
‘opdracht’: kijk met andere ogen. Noteer of fotografeer wat je 
opvalt.  

 Kaart en uitleg ligt bij de ingang van de kerk.  
 Zorg dat je om 10.45 uur weer terug bent in de kerk! 
 
 

à Ga met elkaar, aan de tafeltjes achter in de kerk, in Gesprek over 
Gods Geest.  

 
 

à Achter het kruis: Erica zit daar. Een plek voor persoonlijk gebed en 
Zegen. 

 
 

à Creatief: in de Diaconiekamer kun je mandala’s kleuren bij het 
thema van deze dienst. 

 
 

à In de Blauwe kamer (1e verdieping) kun je een meditatief lied 
beluisteren. Hier kun je ook zelf een gedicht schrijven.  
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  SAMEN DELEN 
 
 
 
Vanuit de Open Ruimte spreken we dankgebed en voorbeden uit 
 
We sluiten af met het gezamenlijk gezongen Onze Vader, Lied 1006 
 
 
Collecte -  1. Diaconie 
  2. Missionair Werk (landelijk) 
 

   
We bedanken Jelske Faber en Michiel van Dam voor hun jarenlange 
bijdrage aan de Gastendagen 
 
 
Chloé Hansink, de nieuwe penningmeester van het College van 
Kerkrentmeesters, wordt voorgesteld 
 
 
Lancering Startkrant 
 
 
Allen gaan staan 
 
 
Slotlied - Lied 697 - Kom Schepper, Geest 
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Zegen - afgesloten met: 

 
 
  ONTMOETING EN LUNCH 
 
 
Tijden de koffie na de dienst sluit Luc Batterink aan bij de verschillende 
groepjes om met gesprekskaarten het thema ‘Veilige Kerk’ onder de 
aandacht te brengen. 
Luc Batterink is samen met Annelies Balistreri vertrouwenspersoon van 
onze gemeente. 
 
 
 


